
CHƯA TẠO ĐƯỢC SỰ ĐỒNG THUẬN

Kế hoạch tái tổ chức trường đại học, hay còn gọi là tập đoàn hóa đại học đã được 
Chính phủ thông qua và dự kiến sẽ được Quốc hội phê duyệt trong tháng tư 2010
và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ năm tới. Nếu thí điểm thành công chính phủ sẽ triển 
khai rộng rãi tới toàn bộ 40 trường ĐH công lập trong cả nước.

Bước đột phá này nhắc người ta nhớ lại chiến dịch cải cách giáo dục đại học lịch 
sử vang dội ở Nhật Bản năm 2004. Nhờ chiến dịch đó mà các trường đại học Nhật
Bản giành được quyền chủ động hơn trong các quyết định đầu tư, buộc chính
phủ nước này đầu tư nhiều hơn cho tuyển sinh và nghiên cứu; đồng thời chuyển 
hàng ngàn giáo chức từ chức danh “công chức”thành “người lao động cho trường
đại học”.

Theo các giáo sư ở ĐHQG Seoul, Ban giám hiệu nhà trường sẽ đảm nhiệm toàn bộ 
vai trò lãnh đạo thay vì Bộ Giáo dục quản lý trực tiếp như trước đây, do đó việc tập
đoàn hóa đại học sẽ vẫn được tiến hành mà không được đưa ra thảo luận cụ thể.
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Một giáo sư phàn nàn:“ Mọi việc diễn 
ra đột ngột quá, một số giáo sư còn 
không hay biết gì về sự thay đổi này 
hoặc giả có biết thì cũng không hiểu 
được công việc của mình sẽ ra sao”. 
Những ý kiến trái chiều cũng lo ngại 
chương trình đổi mới sẽ khiến cho
một số giáo viên bị sa thải và đẩy
mức học phí cao hơn nhưng phía các 
trường đại học đã phủ nhận thắc mắc 
này.

Hiệu trưởng Jang-Moo Lee tuyên 
bố không có gì đáng phải lo ngại cả, 
chương trình đổi mới chắc chắn sẽ
mang đến lợi ích tốt nhất cho cả nhà 
trường và tập thể cán bộ.

Giới truyền thông và doanh nhân 
lâu nay đã có nhiều chỉ trích nhằm
vào toàn bộ hệ thống các trường đại 
học công lập Hàn Quốc do vị trí thấp 
trong bảng xếp hạng đại học thế giới 
mà nguyên nhân chủ yếu, được cho 
là do chính phủ quản lý quá chặt chẽ. 
Những lời chỉ trích này phản đối tình 
trạng giảm số lượng ghi danh, tăng 
học phí, chất lượng đào tạo trì trệ và
do đó đòi hỏi quyền tự chủ ngày càng 
cao hơn.

HƯỚNG TỚI NHỮNG THỨ HẠNG
CAO HƠN

Toàn bộ GV tại các trường đaik học 
công lập Hàn Quốc đều là công chức 
ký hợp đồng dài hạn trực tiếp với nhà 
nước . Các nhà phê bình cho rằng hệ 
thống giáo dục theo kiểu“cá mè một 
lứa”này không thể giúp khen thưởng 
những GV có tài hay trách phạt những 
GV thiếu trình độ  .

Bà Jai-Ok Shim, Giám đốc điều hành 
Ủy ban Giáo dục Hàn – Mỹ Fulbright 
giải thích: “Các trường ĐH không có 
quyền hoạt động theo ý nguyện của
mình vì chính phủ nắm quyền chi 
phối toàn bộ hệ thống giáo dục. Các 
trường phải nhất nhất tuân theo quy 
định của chính phủ nên chưa bao giờ 
có trường nào lọt vào top các trường 
ĐH hàng đầu thế giới.”

GS. Seong-Kon Kim, chuyên ngành 
tiếng Anh t ĐHQG Seoul cho biết 
thêm: “Những quy định này có thể 
cản trở hoặc gây thiệt hại cho lợi ích
khoa học. Ví dụ, hiện nay giáo viên 
ĐHQG Seoul cũng như các công chức
nhà nước khác đều không được tự do 
xuất ngoại khiến hoạt động nghiên

cứu bị hạn chế nghiêm trọng.

ĐHQG Seoul không được tự tuyển 
chọn GV hoặc quyết định đầu tư và
các vấn đề tài chính khác.“Điều này 
thật phi lý và sẽ đặt chúng ta vào thế
bất lợi trong thời đại toàn cầu hóa 
hiện nay”, một người yêu cầu giấu
tên phát biểu. Việc tập đoàn hóa đại 
học cũng sẽ trao quyền quản lý tài 
sản trường học cho trường đại học
bao gồm cả số cổ phiếu bất động sản 
khổng lồ ở Seoul.

ĐHQG Seoul hiện đứng thứ 47 trong
bảng xếp hạng các trường ĐH trên 
thế giới theo tờ Thời báo giáo dục
đại học năm 2009. Hiệu trưởng Lee
hứa sẽ đưa ĐHQG Seoul trở thành 
một trong 10 trường đại học hàng 
đầu thế giới vào năm 2025. Theo tờ 
Korea Herald, kế hoạch tập đoàn hóa 
đại học sẽ góp phần biến trường này 
thành “một Samsung thứ hai trong
giới đại học toàn cầu”

Đã được đưa ra bàn luận trong ít nhất 
10 năm , kế hoạch tập đoàn hóa đại 
học đã được xúc tiến mạnh dưới thời 
Tổng thống Lee Myung-bak, người 
vốn trước kia hoạt động trong lĩnh
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vực koanh. Byong Man Ahn, cựu sinh 
viên ĐHQG Seoul, nguyên chủ tịch 
Quỹ Fulbright Hàn Quốc nay là Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục cũng đã có ảnh
hưởng nhất định đến kế hoạch này.

GS. Yoon Young-kwan, chuyên ngành
Quan hệ quốc tế ĐHQG Seoul phát 
biểu: “ Tôi tin là các trường công lập
khác vẫn đang dõi theo kế hoạch này 
từng bước một và họ cũng sẽ thực 
hiện theo nếu chương trình thí điểm 
thành công”. 

SỰ LO LẮNG CỦA GIẢNG VIÊN

Tuy nhiên, một vài giáo sư liên lạc với 
tờThe Chronicle nói rằng họ vẫn chưa 
rõ về những tác động hay thậm chí là 
mục đích của chiến lược này. Kế hoạch 
tập đoàn hóa đại học sẽ chuyển giao 
quyền lực từ Bộ Giáo dục sang cho
Ban quản trị trường ĐH gồm 15 người, 
trong đó có 7 người được bổ nhiệm
không thuộc ĐHQG Seoul – trong đó
bao gồm 2 người của chính phủ. Một 
vị giáo sư cho rằng “ Như vậy thì cũng
chẳng có gì là tự chủ lắm”.

Kế hoạch này đã không được đưa ra
bình bầu rộng rãi, và các GIÁO SƯ nói 

rằng một cuộc khảo sát hồi tháng 3 
năm 2009 do nhà trường tiến hành 
cũng chỉ bàn hời hợt quanh vấn đề
chính. “Ví dụ, họ hỏi: với hệ thống GD
như hiện nay liệu ĐHQG Seoul có thể 
nằm trong top 10 trường ĐH hàng 
đầu thế giới không”.“ Câu trả lời phần 
lớn là không, thế là Ban quản trị suy 
ra luôn rằng tất cả đều nhất trí cho 
chương trình tập đoàn hóa đại học”.

Vị GIÁO SƯ này cũng đưa ra những giả 
thiết: “Chẳng biết liệu trường ĐHQG 
Seoul có đạt được những gì mình 
muốn hay không, đó là có thêm tài
trợ từ chính phủ và quyền tự chủ. Ít 
nhất là tới nay, chưa thấy bất kỳ một 
triển vọng nào cả.Tất cả chỉ là lạc quan 
‘tếu’”

ĐHQG Seoul phản đối những lời 
chỉ trích đó và nói rằng nhiều GV đã 
không tham dự cuộc họp triệu tập 
để bàn về kế hoạch tập đoàn hóa đại 
học.

Ý tưởng về việc thực hiện tập đoàn 
hóa đại học đã được khởi động từ 
thời Chính phủ trước (Đảng dân chủ) 
và tiếp tục được Chính phủ của Tổng 

thống Lee (Đảng Quốc đại) tiến hành 
mà không gặp nhiều sự phản đối. Các 
nguồn thông tin tại ĐHQG Seoul nói 
rằng bây giờ dự án này chẳng khác
nào tiền trảm hậu tấu bất kể các giáo 
sư có nghi ngờ gì đi chăng nữa.

Giáo sư Kim, chuyên ngành tiếng Anh 
nói: “Nhiều giáo sư, đặc biệt các giáo
sư ngành nhân văn cảm thấy mơ hồ,
lo lắng về một tương lai vô định. Tuy 
nhiên, phần lớn đều ủng hộ tĐHQG 
Seoul cần phải thay đổi và nằm ngoài 
sự can thiệp và chi phối của chính 
phủ. ĐHQG Seoul chắc chắn sẽ chính 
thức được tập đoàn hóa từ năm 2011. 
Không còn gì phải bàn cãi nữa.”
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