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Trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam, vấn đề giành được và tận dụng 
đúng thời cơ là một yếu tố vô cùng quan trọng. Điều đó đã được kiểm nghiệm 
trong thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945, trong chiến thắng 
Điện Biên Phủ kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp và tiếp đó là cuộc kháng 
chiến chống Mỹ thắng lợi, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Bài viết 
này đề cập đến vấn đề thời cơ cách mạng từ một khía cạnh khác - thời cơ của sự 
hội nhập quốc tế, nhìn từ những kinh nghiệm lịch sử nước nhà trong thế kỷ XX. 

1. Ngay từ lớp huấn luyện đầu tiên cho lực lượng thanh niên cách mạng năm 
1925, Nguyễn Ái Quốc đã nêu lên một luận điểm quan trọng: Việt Nam là một 
bộ phận của thế giới, cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế 
giới. Có lẽ ngày nay, chúng ta đều coi điều đó là bình thường, hầu như là tất 
nhiên. Nhưng trở lại những trang sử đấu tranh chống xâm lược cuối thế kỷ XIX - 
đầu thế kỷ XX thì có thể thấy rằng các nhà yêu nước tiền bối chưa hẳn đã nhận ra 
chân lý này. Ngay đến phong trào có quy mô lớn như Cần Vương thì các nhà 
lãnh đạo khi đó cũng chưa có ý niệm về tầm nhìn quốc tế.  

Các sĩ phu yêu nước đầu thế kỷ XX đã mở ra phong trào Đông du, muốn tìm 
con đường mới theo trào lưu duy tân, cải cách tư sản ở bên ngoài. Cụ Phan Bội 
Châu tiêu biểu cho xu hướng mới đó, đã vượt qua ý thức hệ phong kiến mà bắt 
đầu tiếp nhận trào lưu tư sản tuy còn rất hạn chế. Hoạt động của các cụ đã làm 
dấy lên một phong trào sôi động về ý thức dân tộc, thức tỉnh tinh thần yêu nước 
trong quần chúng nhân dân, chuẩn bị đào tạo một lực lượng trẻ làm nòng cốt cho 
sự nghiệp cứu nước, muốn đưa phong trào yêu nước hội nhập vào trào lưu 
chung của thế giới. Nhưng những nỗ lực đó đều không thành hiện thực. Có 
nhiều nguyên do dẫn đến sự thất bại, song một điều khá rõ là khi đó không có 
được thời cơ thuận lợi cho sự hội nhập. Quả vậy, khi phong trào Đông du hướng 
về Nhật Bản, thì đất nước này đã tiến hành cải cách được gần 4 thập kỷ, đã vượt 
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qua nguy cơ bị nô dịch và bước vào hàng ngũ đế quốc, tiến hành những cuộc 
chiến tranh xâm lược với nhà Thanh (1894), với nước Nga (1905), nghĩa là nước 
Nhật đã thực sự trở thành một đế quốc với tham vọng bành trướng vùng Đông 
Á nên chính phủ Nhật dễ dàng bắt tay với thực dân Pháp để loại trừ các nhà 
cách mạng Việt Nam ra khỏi đất nước họ. Cơ hội mà phong trào Đông du trông 
đợi ở nước Nhật của thời Duy tân Minh Trị đã qua gần nửa thế kỷ rồi! 

2. Vào những năm 20 của thế kỷ XX, với luận điểm cách mạng Việt Nam là 
một bộ phận của cách mạng thế giới, Nguyễn Ái Quốc đã nắm bắt trào lưu mới 
của lịch sử sau Cách mạng tháng Mười Nga để đưa đất nước đi theo con đường 
cách mạng vô sản. Trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản vừa làm nhiệm vụ chủ yếu là giải phóng 
dân tộc, vừa tham gia mặt trận chống phát xít của nhân dân thế giới. Nhờ vậy, 
Đảng đã chớp được thời cơ khi phát xít Nhật đầu hàng để giành chính quyền về 
tay nhân dân, tuyên bố thành lập quốc gia độc lập. Ngay sau đó, trên cương vị 
Chủ tịch Nhà nước Cộng hoà Dân chủ, Hồ Chí Minh đã gửi thư đến các cường 
quốc kêu gọi 2 điều: công nhận nền độc lập của Việt Nam và kết nạp Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà (VNDCCH) vào Liên hợp quốc. Nhưng trong bối cảnh thế 
giới đang diễn ra quá trình sắp xếp lại lực lượng sau chiến tranh, đồng minh cũ 
đang chuyển hoá thành đối thủ thì lời kêu gọi trên không được đáp trả. Phải đến 
năm 1949 - 1950, sự phân hoá hai cực bộc lộ rõ với sự ra đời các nhà nước có chế 
độ chính trị đối lập nhau ở Đông Âu và Tây Âu, Đông và Tây nước Đức, Bắc và 
Nam Triều Tiên, nhất là sự thành lập Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa thì yêu cầu 
khách quan đặt ra là Việt Nam phải xác lập cho mình một chỗ đứng trên bình 
diện quốc tế. Trong sự đối đầu giữa hai phe ngày càng gay gắt thì đây chính là 
thời cơ quan trọng và thuận lợi để Việt Nam quyết định hội nhập vào thế giới xã 
hội chủ nghĩa (XHCN). Sự thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950 giữa nước ta 
với Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân khác đã khẳng định lập 
trường của Việt Nam trong thế trận quốc tế đầy phức tạp đó. Chính sự hội nhập 
này đã được tiến hành đúng thời cơ khi sự phân hoá 2 hai cực đã rõ ràng, và nhờ 
vậy giành được sự đồng tình ủng hộ của các nước XHCN, tạo nên một nhân tố 
quan trọng đưa hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ 
đến thắng lợi. 

Thực ra, trong suốt cuộc trường chinh đó, không phải bao giờ nhân tố quốc 
tế cũng là thuận lợi. Đó là khi Việt Nam rơi vào thế bị bao vây, hầu như cô lập 
với thế giới bên ngoài sau ngày Độc lập; khi các nước lớn của hai phe theo đuổi 
sách lược hoà hoãn, nhân nhượng lẫn nhau; khi mâu thuẫn nội bộ phe XHCN 
mà chủ yếu là mâu thuẫn giữa hai Đảng lớn ngày càng trở nên gay gắt, nhất là 
khi họ cùng bắt tay đế quốc Mỹ để chơi trò “quan hệ tam giác” nhằm chống phá 



lẫn nhau. Trong tất cả các trường hợp đó, vấn đề Việt Nam luôn bị đặt lên bàn 
các cuộc mặc cả chính trị giữa các nước lớn. Song giữ vững mục tiêu đấu tranh vì 
độc lập và thống nhất, vận dụng mềm dẻo sách lược thêm bạn bớt thù, kết hợp 
nhuần nhuyễn cuộc đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao, Đảng đã đưa con 
thuyền cách mạng vượt qua mọi thác ghềnh, nắm bắt thời cơ thuận lợi nhất để 
từng bước giành thắng lợi, tiến đến toàn thắng vào mùa Xuân 1975. Bài học đúc 
kết được chính là sự phát huy yếu tố bên trong và tận dụng yếu tố bên ngoài, kết 
hợp giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đó chính là cẩm nang của sự 
hội nhập quốc tế, đưa cách mạng Việt Nam hợp lưu cùng dòng chảy chung của 
nhân loại.  

3. Sau 30 năm tiến hành chiến tranh cách mạng, nước Việt Nam thống nhất 
bước vào thời kỳ khôi phục và xây dựng trong điều kiện hoà bình. Khi đó, thời 
cơ hội nhập rộng mở trên con đường đi tới, song hình như lịch sử lại diễn ra 
những điều tưởng như nghịch lý. Nhìn lại năm 1945, nhà nước VNDCCH mới ra 
đời, chưa được quốc tế công nhận, phải tiến hành cuộc kháng chiến không cân 
sức và có phần đơn độc. Nhưng chỉ 5 năm sau, tình thế cô lập bị phá vỡ, cách 
mạng Việt Nam nối liền với phong trào cách mạng thế giới, nước Việt Nam hội 
nhập vào trào lưu chung của của các dân tộc đấu tranh vì độc lập và tiến bộ. Bên 
cạnh những biến chuyển thuận lợi của trào lưu cách mạng, Đảng và Nhà nước ta 
đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nắm bắt kịp thời vận hội khi đưa cuộc 
kháng chiến gắn vào trào lưu chung của cuộc đấu tranh chống đế quốc trên toàn 
thế giới, khi công khai khẳng định mục tiêu đấu tranh là độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, khi xác định lập trường đứng hẳn về phe XHCN.  

Với thắng lợi năm 1975, nước Việt Nam thống nhất đã thiết lập quan hệ 
ngoại giao với nhiều nước, gia nhập Liên hợp quốc và bước đầu mở ra quan hệ 
thương mại, văn hoá trong khu vực Đông Nam Á. Nhưng chưa đầy 5 năm sau, 
tình hình hầu như bị đảo ngược, quan hệ đối ngoại của nước ta xấu đi chưa từng 
thấy. Vẫn còn đó mối mâu thuẫn với chủ nghĩa đế quốc, song phải chăng là bất 
ngờ khi phải đối mặt với cuộc xung đột giữa những đồng minh năm xưa, giữa 
những quốc gia đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo? Từ vị thế rất cao trên trường 
quốc tế, từ bối cảnh thuận lợi cho sự hội nhập, nước ta rơi vào tình thế bị bao vây 
với quy mô lớn hơn, với sự xiết chặt ác liệt hơn so với những năm cuối của thập 
kỷ 40. Vậy điều gì đã xảy ra, câu hỏi đó vẫn chưa có lời giải chính thức. Song cái 
thực tế bỏ lỡ thời cơ hội nhập, dẫu sao cũng là bài học đáng suy ngẫm để rút 
kinh nghiệm cho mai sau. 

Nhưng từ giữa thập niên 80, thế giới chuyển động theo chiều hướng mới, từ 
đối đầu chuyển sang đối thoại mà trước hết là sự hoà dịu giữa hai siêu cường 
Liên Xô và Mỹ. Điều đó gây tác động mạnh mẽ đến Đông Nam Á, nơi đang là 
điểm nóng có liên quan đến lợi ích của nhiều quốc gia bên trong và bên ngoài 



khu vực. Xu hướng mới đó đã tạo nên thời cơ để hai khối nước Đông Dương và 
ASEAN xích lại gần nhau, giảm thiểu sự bất đồng, kiếm tìm sự hoà giải. Đảng ta 
đã nắm bắt đúng thời cơ này để đưa đất nước vượt ra khỏi khủng hoảng, cải 
thiện quan hệ đối ngoại, từng bước hội nhập quốc tế. Đường lối quốc tế và hoạt 
động đối ngoại trong thời gian 1986 - 1991, thời gian giữa hai Đại hội Đảng lần 
VI và lần VII, có ý nghĩa rất quyết định, tạo đà cho sự phát triển tiếp sau.  

Trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật và đổi mới tư duy, Đảng đã định ra 
đường lối đối ngoại trong giai đoạn mới của cách mạng. Trong thời gian này, sự 
tồn tại của phe XHCN vẫn còn đó, Đảng vẫn khẳng định quan hệ với Liên Xô là 
“hòn đá tảng” nhưng đã ý thức về sự cần thiết mở rộng cánh cửa hội nhập với 
thế giới. Đặc biệt, Hội nghị Bộ Chính trị lần thứ 13 (5/1988) đã đánh giá một cách 
cơ bản những biến động của thế giới, những xu hướng mới đang xuất hiện và 
đối sách của Việt Nam với phương châm đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa 
dạng hoá. Từ điểm đột phá rút toàn bộ quân tình nguyện Việt Nam khỏi 
Campuchia (1989), vấn đề Campuchia được giải quyết từng bước cùng với việc 
cải thiện quan hệ đối ngoại: khôi phục hoạt động giao lưu với các nước Đông 
Nam Á, bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc, thiết lập quan hệ ngoại giao 
với EC (sau là EU), thoả thuận vệ Lộ trình 4 giai đoạn với Hoa Kỳ, tăng cường 
quan hệ với Nhật Bản, Australia, New Zealand và nhiều nước khác. Với những 
kết quả bước đầu đó, Đại hội VII (6/1991) chính thức tuyên bố: “Việt Nam muốn 
là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì hoà bình, độc lập 
và phát triển.”. 

Lưu ý rằng việc định hướng và thực thi đường lối đối ngoại theo tinh thần 
đổi mới diễn ra trong khoảng thời gian trước khi Nhà nước XHCN Liên Xô tan 
rã. Sự kết thúc chế độ Xôviết sau gần 3/4 thế kỷ tồn tại là một thách thức rất lớn 
đối với nước ta, chẳng những về mặt chính trị và kinh tế mà cả về mặt tư tưởng 
và quan hệ đối ngoại. Các lực lượng đối lập chờ đợi một biến động tương tự sẽ 
diễn ra ở Việt Nam vào năm tiếp theo nhưng điều đó đã không xảy ra. Trái lại, 
nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã vượt qua được thách thức vô 
cùng hiểm nguy đó, tiếp tục mở rộng quan hệ với thế giới, khởi đầu bằng việc 
tham gia ký Hiệp định Thân thiện và Hợp tác Bali (7/1992), trở thành quan sát 
viên của ASEAN. Và tiếp sau đó là các chuyến viếng thăm lẫn nhau giữa các nhà 
lãnh đạo Việt Nam với nguyên thủ các nước ở Tây Âu, Đông Nam Á, Trung 
Quốc, Nhật Bản và nhiều nước khác, tạo nên bầu không khí hữu nghị, mở ra khả 
năng thương mại và đầu tư rộng lớn. Tình trạng bao vây cấm vận được tháo gỡ 
dần để đến tháng 7 năm 1995, Việt Nam gặt hái một vụ mùa bội thu về đối 
ngoại: ngày 11 thiết lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ; ngày 17 ký Hiệp định 
khung với EU; ngày 28 gia nhập ASEAN, là thành viên thứ 7 của Hiệp hội. 

Như vậy, trên chặng đường 10 năm Đổi mới đầu tiên, quan hệ đối ngoại của 
Việt Nam đã thực hiện thành công 2 việc lớn: giải toả khỏi tình trạng bị bao vây 



cô lập và bước đầu hội nhập quốc tế. Một trong những nhân tố chủ yếu nhất dẫn 
đến thành công chính là Đảng ta nắm bắt được thời cơ của sự chuyển động tình 
hình từ bình diện thế giới đến phạm vi khu vực để từ đó hoạch định đối sách 
đúng đắn và thích hợp của Việt Nam. Đặt giả thiết rằng nếu như trong những 
năm cuối thập niên 80 không có một cách nhìn mới để định ra đường lối Đổi mới 
thì sau khi Liên Xô tan rã, vận mệnh đất nước sẽ ra sao? Chắc chắn rằng trong 
quan hệ đối ngoại, Việt Nam sẽ rơi vào một tình thế hết sức bất lợi bởi vì chỗ dựa 
cũ không còn mà quan hệ mới chưa xác lập, chưa ra khỏi tình thế bị bao vây thì 
sợi dây cấm vận sẽ xiết chặt hơn nữa. Nhưng thực tiễn đã không diễn ra như 
vậy. Điều đó không phải là sự may rủi mà chính là do sự nắm bắt đúng thời cơ, 
điều chỉnh đúng chính sách đối ngoại và thực thi đúng phương châm rộng mở, 
đa phương hoá, đa dạng hoá. Có thể nói đây là một thành công lớn, có ý nghĩa 
quyết định đối với vận mệnh của đất nước và nhờ đó nước ta ngày càng hội 
nhập với thế giới, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội trong 
nước. 

4. Từ sau tháng 7/1995, Việt Nam bước vào chính trường quốc tế với một tư 
thế mới, đã tham gia các tổ chức liên châu lục như Diễn đàn Hợp tác Á - Âu 
(ASEM), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), ký kết 
nhiều hiệp định quan trọng về hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục và 
văn hoá với hầu hết các quốc gia, trong đó có tất cả các nước lớn như Trung 
Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Liên bang Nga, EU… Việt Nam đã tổ chức thành công 
Hội nghị cấp cao ASEAN lần VI, mở đầu cơ chế hợp tác ASEAN + 3, tăng cường 
quan hệ với các nước trong khu vực khắc phục hậu quả khủng hoảng tiền tệ và 
góp phần thúc đẩy Hiệp hội tiến tới Cộng đồng ASEAN với Tầm nhìn 2020. Trên 
tiến trình hội nhập, Đảng xác định rõ hướng đi là chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững. Đường hướng đó đã đem 
lại nhiều kết quả khả quan thể hiện ở độ tăng trưởng cao và đều đặn hằng năm, 
trong sự gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, sự tăng cường vốn đầu tư của nước 
ngoài và sự cải thiện mức sống của nhân dân.  

Bước vào năm thứ 20 của sự nghiệp Đổi mới và cũng là năm tiến hành Đại 
hội Đảng lần thứ X, Việt Nam đang đứng trước những vận hội mới đồng thời với 
những thách thức mới. Có thể tóm tắt thời cơ ngày nay được thể hiện trong 3 
nhân tố chính sau đây: Một, khu vực Đông Á và Đông Nam Á tiếp tục phát triển 
trong không khí hoà bình, an ninh và ổn định. Đã qua một thập kỷ rưỡi kể từ khi 
vấn đề Campuchia được giải quyết, các nước trong khu vực đã ra khỏi tình trạng 
căng thẳng và nghi ngại, thay vào đó là mối quan hệ hữu nghị và hợp tác. Đó là 
môi trường hoà bình tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế, điều mà vào cuối 
những năm 80 được đặt ra như một mục tiêu phấn đấu. Chính đây là nhân tố cơ 
bản cho sự tập trung lực lượng xây dựng kinh tế và xã hội, cố gắng vượt qua đói 



nghèo để trở thành một quốc gia công nghiệp. Hai, vị thế quốc tế của Việt Nam 
đã có sự thay đổi căn bản. Ngày nay, hình ảnh của Việt Nam được khắc hoạ như 
một nền kinh tế đang vươn tới với độ tăng trưởng cao, một thị trường hấp dẫn 
trong quan hệ thương mại và đầu tư, một địa chỉ an toàn đối với người nước 
ngoài, một nước chủ nhà đáng tin cậy đã tổ chức thành công Hội nghị ASEM 5 
và đang chuẩn bị tích cực cho Hội nghị APEC. Sự tín nhiệm đó tạo nên một lợi 
thế quan trọng cần được khai thác đầy đủ trong quan hệ quốc tế. Ba, tiến trình 
toàn cầu hoá nói chung và xu hướng khu vực hoá ở Đông Nam Á và Đông Á nói 
riêng đang mở ra những khả năng để Việt Nam nhanh chóng hoà mình vào dòng 
chảy chung của nhân loại, xuất khẩu hàng hoá vào những thị trường rộng lớn có 
sức tiêu thụ cao, khai thác những khả năng về công nghệ tiên tiến phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nhìn lại những năm trước, có thể nói 
những nhân tố trên chưa có được hoặc rất mờ nhạt khi đất nước bước vào cuộc 
hành trình đổi mới. Nhưng đến nay, đó chính là thời cơ để đẩy nhanh tiến độ hội 
nhập quốc tế. 

Bao giờ cũng vậy, thời cơ không chỉ đem lại thuận lợi mà kèm theo đó 
thường tiềm ẩn không ít nguy cơ. Thời cơ là yếu tố khách quan, có nắm bắt được 
thời cơ hay không, có loại trừ được những mặt tiêu cực hay không lại là yếu tố 
chủ quan. Nhận thức được thời cơ là “điều kiện cần”, chuẩn bị sẵn sàng để đón 
bắt đúng thời cơ là “điều kiện đủ”, là yếu tố có tính quyết định. Vấn đề đặt ra 
vào tháng Tám 1945, vào tháng Tư 1975 chính là như vậy và vấn đề đặt ra hôm 
nay đối với dân tộc ta cũng là như vậy. 

Nhìn thẳng vào sự thực, chúng ta đón nhận thời cơ trong thế yếu của một 
nền kinh tế đang phát triển, dù đã đạt nhiều thành tựu nhưng mức sống còn rất 
thấp so với độ trung bình của thế giới, nguy cơ tụt hậu vẫn còn đó, công cuộc đổi 
mới kinh tế và cải cách hành chính còn phải qua nhiều chặng đường vất vả, đội 
ngũ lao động và quản lý từ cấp thấp đến cấp cao đều chưa được chuẩn bị đầy đủ 
để ứng phó với những khó khăn khi bước vào WTO, khi hội nhập sâu vào thế 
giới. Rõ ràng là vào sân chơi lớn với những điều kiện rất khắt khe, đất nước ta 
trong thời cơ mới sẽ phải đối mặt với những thách thức vô cùng khắc nghiệt. 
Còn ngổn ngang biết bao việc phải làm trên chặng đường phía trước. Song yếu 
tố con người, sức mạnh của người DÂN vẫn là điều cơ bản nhất. 

Tinh thần dân tộc Việt Nam đã từng thức tỉnh, tạo nên sức mạnh vô địch 
trong cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập, thống nhất. Đến nay, tình thế đòi 
hỏi phải thức tỉnh ý thức dân tộc trong sự nghiệp xây dựng đất nước, cảm nhận 
sâu sắc nỗi nhục của sự nghèo đói mà hậu quả không tránh khỏi là địa vị thấp 
hèn và phụ thuộc vào bên ngoài. Chắc chắn rằng tất cả công dân Việt Nam, 
không ai và không bao giờ chịu chấp nhận bi kịch đó. Cho nên, bước vào chặng 



đường mới của sự nghiệp Đổi mới, một công việc cấp thiết là phải động viên tinh 
thần quật khởi chống đói nghèo, tạo nên một khí thế mới trong lao động nhằm 
đem lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất và đời sống. Đương nhiên, sự động 
viên đó phải nhằm xây dựng một xã hội có kỷ cương, công bằng và minh bạch. 
Muốn phát huy đầy đủ vai trò và trách nhiệm của quần chúng với phương châm 
“Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra” thì điều cần được khẳng định là kết 
quả cuối cùng phải thuộc về “Dân hưởng”. Chỉ khi đầy đủ 5 điều Dân (với chữ 
Dân viết hoa) thì mới tạo nên nguồn động lực vô biên chống đói nghèo, chống 
bất công, chống mọi tệ nạn xã hội. Không thể nào chấp nhận một nghịch lý là 
trong khi hàng triệu người lao động cần cù làm ra từng sản phẩm, gom góp từng 
đồng bạc thì lại có một số ít kẻ ăn cắp công quỹ, tiêu xài hàng tỷ đồng. Sự suy 
thoái về phẩm chất, sự sa đoạ về đạo đức của số người đó đã đến mức báo động, 
nhất là khi nó xảy ra trong hàng ngũ những người có “quyền cao, chức trọng”, 
những người đã có một thời giơ tay tuyên thệ trước Đảng kỳ. 

Cho nên, thời cơ đang ở ngay trước mắt, đang hiển hiện trong đời sống hằng 
ngày. Nhưng nắm bắt và tận dụng thời cơ lại là yếu tố chủ quan mà nhân dân 
gửi gắm và tin tưởng vào những quyết định của Đại hội Đảng lần thứ X sắp tới. 
Hà �ội, tháng 2/2006 


